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in deze stad in de provincie 
heb ik dingen kunnen zien die er niet waren 

heb ik vaak een droom gedroomd die niet bestaat 
een provinciestad is in je kinderjaren groot genoeg 

de wereld is je eigen straat 

groot en rijk leken de huizen langs de grachten 
spannend het geheim van avonden en nachten 

maar nu ik groot geworden ben 
is alles kleiner dan het leek 

de werkelijkheid is niet het sprookje 
waar ik in mijn jeugd naar keek 

meer van alles en van alles meer 
dat droombeeld is voorbij 

voor iedereen 
alleen nog niet voor jou en mij 

 
een orchidee tussen de paardebloemen in dit boerenland 

een bonte vlinder langs de grijze huizen aan de waterkant 
samen met jou wilde ik dansen 

langs de bomen van de straat 

waar iedereen z'n wegje gaat 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 

maar 't is voorbij 
het was van mij 

een droom die helemaal niet kon 
niet hier in elk geval 

maar dromen kun je overal 
er leiden honderdduizend wegen naar de horizon 

 
in deze stad in de provincie 

heb ik dingen willen zien die er niet waren 
heb ik iemand willen zijn die niet bestaat 

stug en stram is hier het volk in z'n gebaren 
ernstig zijn de zaken waar men over praat 

klein en simpel is het leven langs de grachten 

stil en somber zijn de avonden en nachten 
en ik wou meer ik heb een drang 

naar alles wat het leven biedt 
ik wou muziek in stille straten 

en een wereld in 't verschiet 
meer van alles en van alles meer 

en alles wat ik wou 
wou ik voor mij 

maar meer nog wou ik het met jou 
 

 
Een orchidee......etc. 


